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Nadat de roeitocht eerder afgelast is wegens slecht weer, gaat Skylla op 20 oktober jl.  met 14 leden 

roeien in de Finse Kerkboot. Bij roeivereniging De Geeuw in Sneek worden we hartelijk ontvangen 

door onze stuurman Fred. Na de koffie met wat lekkers en uitleg over roeien in de Kerkboot, wordt  

de Kerkboot, onder leiding van de stuurman, te water gelaten. Als iedereen is geïnstalleerd beginnen 

we aan de roeitocht van 35 km, maar eerst oefenen we nog even met de riemen, het slippen, 

instructies etc. Het is ontzettend leuk en gezellig om met 14 personen in één boot te zitten, de 

stuurman vergelijkt het met kakelende kippen in een kippenhok. Het is prachtig roeiweer, bijna 

windstil en een klein zonnetje. Via IJlst, Swarte Brekken, Langweerder Wielen roeien we naar 

Langweer om daar te lunchen bij Noflik. Na een welverdiende pauze en een heerlijke lunch, roeien 

we via het Sneekermeer en de binnenstad van Sneek terug naar De Geeuw. Iedereen heeft genoten 

van deze bijzonder mooie dag en de prachtige omgeving rondom Sneek. Een tocht met de Finse 

Kerkboot is voor herhaling vatbaar! Er zijn al plannen om er in het voorjaar nogmaals op uit te 

trekken met de Kerkboot.    

     

         

 

 


